
Beste allemaal, 

 

18 September aanstaande is het dan zover, onze jaarlijkse gezinsdag. 

We zetten alles nog even op een rijtje. 

Voor de fietsers: 

Verzamelen om 11.45 bij het gildeterrein. Jullie vertrekken om 12.00 uur. We hebben een mooie 

route voor jullie uitgestippeld van ongeveer 40 km.  

 

Voor de kinderen en begeleiders in het nettenpark: 

Voor de kinderen in het nettenpark hebben we een kleine 

wijziging in de aankomsttijd.  

Jullie worden om 12.45 verwacht op de parkeerplaats van 

de IJzeren Man (Boslaan 49 Vught, rechts naast de 

hoofdingang). Graag op tijd aanwezig. 

 

Voor de klimmers en begeleiders: 

Voor de klimmers hebben we ook een kleine wijziging in de 

aankomsttijd.  

Jullie worden om 12.45 verwacht op de parkeerplaats  

van de IJzeren Man (Boslaan 49 Vught, rechts naast de hoofdingang). Graag op tijd aanwezig. 

 

Voor de mensen die alleen voor de BBQ en het kruisboogschieten komen: 

Jullie zijn vanaf 16.00 uur welkom bij het gildeterrein. 

 

Wij hebben er zin in, hopelijk jullie ook!!! 

 

 

 

 

 


