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Wat gebeurt er allemaal in de buurt?  

Lees leuke weetjes en gezellige herinneringen van onze leden! 

 

 

Zin in een puzzeltje? Los ’m op en check het antwoord bij het volgende Kloekje! 

 

 

 

Tijd om te kleuren! Pak je potloden en maak er iets moois van.  
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              13 september 2025 

Voorwoord 

 
Voor u ligt Het Gouden Kloekje, een bijzondere uitgave ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan van 
Buurtvereniging Klein Hoekje. 
In dit boekje hebben we geprobeerd de rijke geschiedenis van onze buurtvereniging te vangen.  
U vindt herinneringen en verhalen die ons meenemen naar vroeger, maar ook laten we zien hoe  
waardevol en levendig onze vereniging altijd is geweest en nog steeds is. Daarnaast hebben we foto’s, 
puzzels en raadsels toegevoegd – want wat is een echt Gouden Kloekje zonder een glimlach of een 
beetje hersenkraker? 

Het Gouden Kloekje is daarmee niet alleen een terugblik, maar vooral ook een feestje op papier:  
een viering van de saamhorigheid, gezelligheid en inzet die Klein Hoekje al 55 jaar zo bijzonder maakt. 
Het is een boekje om door te bladeren, samen te bekijken en vooral om plezier aan te beleven. 

Die saamhorigheid hadden we nooit zo lang en zo rijk kunnen beleven zonder de onvermoeibare inzet 
van talloze bestuursleden en vrijwilligers, door de jaren heen. Zij hebben met hart en ziel activiteiten 
georganiseerd – soms eenmalig, soms jarenlang terugkerend – en daarmee onze buurt telkens weer 
kleur en warmte gegeven. Velen van hen zijn nog steeds actief, anderen hebben in het verleden hun 
steentje bijgedragen, maar allemaal verdienen ze een groot woord van dank. We noemen hier bewust 
geen namen, juist omdat zóveel mensen waardevol zijn geweest voor Klein Hoekje en we niemand  
tekort willen doen. Dankzij hun enthousiasme en betrokkenheid kunnen wij nu al 55 jaar lang spreken 
van een bruisende buurtvereniging. 

We hebben ons best gedaan om zoveel mogelijk herinneringen, anekdotes en momenten een plekje te 
geven. Mocht toch iets of iemand ontbreken, dan is dat zeker niet bewust gebeurd.  
Zie dit Gouden Kloekje vooral als een bonte verzameling van alles wat ons verbindt – met hopelijk nog 
genoeg ruimte voor nieuwe verhalen in de toekomst. 

Veel lees- en kijkplezier gewenst! 

 

Namens de feestcommissie, 

Buurtvereniging Klein Hoekje 
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Oorsprong 

Buurtverenigingen in Liempde zijn vanaf 1967 

ontstaan vanuit een behoefte aan  

gemeenschapszin en bevorderen van de sociale 

contacten. 

Op 31 maart 1970 is buurtvereniging  

Klein Hoekje/ Nieuwe Wijk opgericht. 

De buurtverenigingen spelen een belangrijke rol in 

het organiseren van activiteiten, het bevorderen 

van contacten tussen buurtbewoners, de  

leefbaarheid en het vertegenwoordigen van de 

buurt in wijkorganen.  

Moest in Liempde iets georganiseerd worden?   

Dan werden de buurtverenigingen bij elkaar  

geroepen en werd samen iets bedacht en daarna 

zo goed mogelijk uitgevoerd.  

Eendracht maakt macht. 
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Kloekje 

Lang geleden, toen de wijk nog maar net bestond, woonde op een klein erf een vrolijke kip. 

Ze liep iedere dag door de straten, alsof ze wilde kijken of alles nog in orde was. Ze  

kende iedereen: van de kinderen die op het plein speelden tot de buurman die altijd de  

bloemen water gaf.  

Ze was niet bang voor drukte, regen, of vreemde geluiden. Integendeel: als er iets aan de 

hand was, stond ze meteen, als een kloeke moederkip die over haar kuikens waakte.  

De buurtbewoners noemden haar daarom liefkozend ‘Kloekje’. 

Toen de wijk besloot een mascotte te kiezen, was iedereen het erover eens: niemand paste 

beter bij de zorg en verbondenheid van de buurt dan die kleine, dappere kip met haar  

rugzak vol vriendelijkheid.  

 

Hallo! 
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Actuele jaarlijkse activiteiten 

 Spelletjes avond 

 Jaarvergadering 

 Muziek bingo 

 Knutselen 

 Paaseieren zoeken 

 Lange fietstocht 

 Kamp 

 Vrijwilligersavond 

 Workshop voor volwassenen  

 Gezinsdag   

 Beugelen 

 Sinterklaas avond 

 Winterwandeling  

 Gezinsactiviteit 

Kamp - 1989 
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De knutselclub wordt al jaren georganiseerd door Joke Voets, Dorien Bartels,  

El van de Loo en Hannie Beerens. 

Jaarlijks worden veel creaties door de dames bedacht en gemaakt, zoals bloemstukken voor de 

Paas- en Kerstdagen. Deze voorbereidingen vergen ook de nodige inspanning. Zo lagen  

bijvoorbeeld kilo’s boomschors bij Joke op zolder te drogen, zodat ze op tijd droog zouden zijn 

om gebruikt te kunnen worden voor het bekleden van de tempex piramides.  

Ook de mozaïekworkshop pakte net iets anders uit dan gepland: een workshop die bedoeld was 

voor één avond, werd verspreid over meerdere dagen – zóveel werk was het.  

Niet te vergeten wordt op kamp ook altijd een creatieve activiteit georganiseerd, zodat de  

kinderen iets leuks hadden om mee naar huis te nemen.  

Knutselen jeugd - 1998 

Voorjaars knutselen 2025 
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Cryptische omschrijving van beroepen/functies van onze buurtgenoten: 

1. Hij is niet constructief bezig   _________________________________ 

2. Deze verdediger kun je lepelen  _______________________________ 

3. Hij komt uitgeblust thuis  ____________________________________ 

4. Deze dokter heeft geen bril nodig _____________________________ 

5. Hij weigert niet ____________________________________________ 

6. Hij knipt slechts gerstenat ___________________________________ 

7. Die geestelijke geeft warmte _________________________________ 

8. Rondschreeuwer __________________________________________ 

9. V.V.V medewerker _________________________________________ 

10. Geneest hij mijn woning? __________________________________ 

Snertwandeling 

Tussen Kerst en Oud & Nieuw werd 

jaarlijks een wandeling georganiseerd. 

Jan van Kronenburg bood aan om  

erwtensoep te maken en zo ontstond 

de traditie ‘snertwandeling’. 

De snert werd gemaakt door Jan, later 

door Henny van Kronenburg, Slagerij 

Beerens en tot slot door Noortje van de 

Langenberg. 

Inmiddels heeft de snertwandeling 

plaats gemaakt voor de  

winterwandeling. Een wandeling  

weliswaar zonder snert, maar met net 

zo veel gezelligheid en een heerlijke 

andere afsluiter.  
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Wist u dat…  

… we een van de grotere buurtverenigingen van Liempde zijn? 

… de Nieuwe Wijk niet meer nieuw is, dus de buurtvereniging alleen ‘Klein Hoekje’ heet? 

… het bestuur altijd enthousiaste bestuursleden kan gebruiken?  

… de buurtvereniging op zoek is naar een vrijwilliger voor de rol van paashaas?  

… en ook voor de rol van kerstman?   

… Theo Verhagen altijd een accordeon mee op kamp nam? 

… de buurtvereniging 244 voordeuren met een lidmaatschap telt?    

… het lastig blijft om iets te organiseren voor de oudere jeugd?  

… we van 2009 tot 2023 in totaal € 11.824,72 opgehaald hebben met op Liemt gemunt? 

… dat je met hangbuikzwijntjes en alpaca’s kon knuffelen tijdens eerdere kerstmarkten?  

… 50 jarig jubileum wegens Corona niet gevierd is en we daarom het 55 jarig jubileum vieren?  

… we komend jaar samen met buurtvereniging Keefheuvel én Buurtvereniging Den Berg op  

    kamp gaan? 

… we een jeu de boules baan in de wijk hebben, die elke week fanatiek gebruik wordt?   

2023 
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Spreekwoorden tekening.  

In deze tekening zijn 30 spreekwoorden verstopt, kun jij ze vinden?  
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Financiële weetjes 

Sinds 2021 is Laura van Ruremonde de penningmeester van buurtvereniging  
Klein Hoekje. In dit Gouden Kloekje geeft zij een overzicht van de inkomsten van  
onze vereniging. 

Klein Hoekje draait, naast de contributie, vooral op vrijwilligerswerk, waaraan jullie leden een 
grote bijdrage leveren. In onderstaand schijfdiagram is een overzicht te zien van de inkomsten, 
gemiddeld over de afgelopen tien jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieruit blijkt dat wij als buurtvereniging niet kunnen draaien zonder vrijwilligers. Wij willen  

jullie daarom nogmaals hartelijk bedanken en hopen dat jullie je ook in de toekomst blijven  

inzetten voor de buurtvereniging. Op naar het volgende jubileum. 

Spelletjes in de buurt - 2000 
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Kamp - 1993 

BBQ - 2000 



Het Gouden Kloekje - Pagina 13 

 

Jubileum: 25 jaar Kees 
 
Vijfentwintig jaar geleden zat het bestuur van de buurtvereniging bijeen. De eerdere voorzitter, 
Henk, had groot nieuws: hij zou vertrekken naar de tennisvereniging. Het bracht de vergadering 
direct tot de hamvraag: wie neemt het stokje van hem over? “Misschien Kees?” werd er  
voorzichtig geopperd. Maar Henk wuifde het idee weg. “Nee joh, dat gaat onze Kees nooit doen. 
Daar heeft hij te veel voor om handen.” 

Hoe anders zou het lopen… 

Nu, 25 jaar later, is het bijna onmogelijk de vereniging zonder Kees voor te stellen.  
Altijd aanwezig. Altijd bereid om te helpen. Altijd onderweg met die ene, trouwe lederen  
schrijfmap onder zijn arm. Alles past erin, alles is terug te vinden. Bladeren, zoeken, vinden — op 
zijn eigen, overzichtelijke manier. 
Soms moet je hem een klein zetje geven. “Kees, niet vergeten hè!” Dan zie je hem een papiertje 
pakken, snel iets noteren, en het zorgvuldig in zijn portemonnee schuiven. En vreemd genoeg: 
juist dáár vergeet hij het nooit meer. 

Maar boven alles klopt zijn hart het hardst voor het kamp. Wat zijn grote liefde binnen de  
vereniging is. Afgelopen jaar kreeg hij een bijzondere herinnering uitgereikt: een tastbaar  
symbool van zijn 25e kamp. Een mijlpaal die niemand hem meer kan afnemen. 
Zijn dochters, Lieke en Maud, groeiden met het kamp op. Eerst hand in hand met hun vader,  
later als vanzelf onderdeel van de groep. En waar de kinderen gingen, ging ook El mee — zo werd 
het een familiegebeuren. 
Soms nam Kees zelfs zijn dieren mee. Een pasgeboren vogeltje dat om het uur gevoed moest 
worden. Of hij sprong nog even in de auto om de zieke alpaca thuis te verzorgen. Gezin, dieren 
en kamp: het liep allemaal door elkaar heen, en ging allemaal door.  
En dan waren er natuurlijk de griezelverhalen. Ieder jaar opnieuw vertelde hij over de  
Witte Wieven. De ene helft van de kinderen voelde zich opeens héél stoer, de andere helft  
vermeed het bos liever helemaal. 

En zo is de cirkel rond. Vijfentwintig jaar geleden dacht niemand dat Kees voorzitter zou worden 
— laat staan dat hij het zo lang zou blijven. Maar hij deed het. Met humor, met inzet, en met 
hart en ziel. 

En nog steeds is hij er. Onze Kees — met dezelfde energie en betrokkenheid waarmee hij ons  
ongetwijfeld ook de komende jaren blijft verrassen. Daarom vandaag: een welgemeend  
dankjewel, Kees, voor alles wat je hebt gedaan en nog steeds doet voor onze vereniging. 
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Sinterklaas - 1993 
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Wie zijn dit?  

→  1. _____________________________ 

 

→  2. _____________________________ 

 

→  3.  ____________________________ 

Lange fietstocht  

Al ruim 20 jaar wordt de lange fietstocht  

georganiseerd door Kees en Joke Voets.  

Het geheim achter dit succes? Nadat Kees en 

Joke de route hebben uitgestippeld, gaan ze 

die eerst zelf fietsen om te testen. Uiteraard 

nemen ze dan ook de menukaart van de  

pauzeplaats onder de loep. Vlak voor de  

geplande datum wordt de complete route,  

inclusief lunchpauze, nogmaals getest.  
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Beugelen 

Omdat Jan van Kronenburg veel voor de buurtvereniging heeft betekend, is de 

traditie van de Jan van Kronenburg Bokaal voor het beugelen ontstaan. Jan was 

niet alleen een trouw lid van de vereniging, maar ook een fanatiek beugelaar. 

Beugelen, een jaarlijkse activiteit voor volwassenen. Inmiddels zo populair 

dat er drie avonden gepland worden, waarbij gestreden wordt om de  

Jan van Kronenburg-bokaal. Bijbehorende prijzen, zoals bloemen of een  

levensmiddelenpakket worden door Taxi van Kronenburg gesponsord. 

Onderling wordt er door de familie van Kronenburg gestreden, wie de     

bokaal een jaar lang mag afstoffen. 
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Zoek de 10 verschillen 

O  O  O  O  O  O  O  O  O  O 
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Erelid Dien 
 
Over Dien kun je een boek schrijven, zoveel heeft ze gedaan en betekend voor de 
buurtvereniging. Vanaf het prille begin was ze er al bij. Niet als iemand die graag 
lang aan de vergadertafel zat, maar als iemand die gewoon liever de handen uit de 
mouwen stak. Praktisch, betrokken en altijd bereid om iets op te pakken – dat was 
en is typisch Dien. 

Zo was daar natuurlijk het oud papier. Iedereen wist: bij Dien kon je terecht. Haar carport         
veranderde regelmatig in een tussenstation voor stapels kranten en dozen die ze overal          
mee kreeg. Het leek wel alsof de aanhanger permanent vast gelast zat aan haar VW Polo –       
dat beeld is voor velen onvergetelijk. 

En dan de kampen. Daar was Dien niet weg te denken. Zij deed de inkoop, zorgde dat alles      
aanwezig was en in de keuken was zij de onbetwiste chef. De keuken was háár domein: daar 
werd gekookt, gebakken en geregeld. Maar het ging verder dan alleen eten maken. Kinderen 
mochten vaak meehelpen, en dat maakte dat iedereen zich thuis voelde. Soms werden ze zelfs 
stiekem verwend met een snoepje – iets waar de kinderen natuurlijk dol op waren. 

’s Avonds, als de kinderen sliepen, zat Dien graag met de leiding aan tafel om een potje te      
kaarten. Dat waren vaak de momenten van ontspanning en gezelligheid, waar ze zichtbaar van 
genoot. Tegelijkertijd viel het altijd op hoe goed ze de kinderen kende. Ze wist precies met wie ze 
een extra praatje moest maken, of hoe ze een kind kon geruststellen. Dat persoonlijke contact 
maakte haar zo bijzonder. 

Daarnaast had Dien nog een heel andere, speciale taak: jarenlang was ze degene die de ooievaar 
plaatste en beheerde. Ook daar liet ze zien hoe trouw en betrokken ze was – altijd klaarstaan, 
altijd zorgen dat het geregeld werd. 

Al die inzet bleef niet onopgemerkt: voor haar vele werkzaamheden kreeg ze zelfs een lintje in de 
Orde van Oranje-Nassau. Een prachtige, verdiende erkenning voor alles wat ze heeft gedaan. 

Dien is daarmee een voorbeeld van hoe een vereniging draait: niet op eindeloze vergaderingen 
of mooie woorden, maar op mensen die gewoon dóen. Mensen die zorgen dat dingen lopen, dat 
er een lach is, dat kinderen zich thuis voelen. Erelid Dien is daarom niet zomaar een titel, maar 
een weerspiegeling van de enorme waardering die we allemaal voor haar hebben. 
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Sudoku 

Wat is het telefoonnummer van Klein Hoekje?  

0    6    -     .      .      .      .      4     .     0    . 

Ooievaar 

De ooievaar van de buurtvereniging  is gemaakt door 

Paul de Wit en David van Kollenburg. En wordt   

verzorgd door Anouk Huskes en Mark Robben.  

Voor leden van de buurt: Aanmelden voor de ooievaar 

kan via de site van Klein Hoekje.  
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Wie zijn dit?  

→  1. _____________________________ 

 

→  2. _____________________________ 

 

→  3.  ____________________________ 
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Kampavonturen  

David van Kollenburg en Noortje van de Langenberg waren 10 jaar vaste  

begeleiders van het buurtkamp. Van 2013 tot 2023 beleefden ze tien zomers 

vol avontuur, plezier en gekke momenten die ze nooit zullen vergeten. 

Het ene jaar sliepen ze in De Gaffel in Hapert, het andere jaar in De Caves in Wintelre.           

Er gingen altijd veel kinderen mee, soms wel zestig! Zoveel, dat de leiding een keer in de    

eetzaal sliep omdat er gewoon geen bed meer over was. Of moesten ze zelfs een stop op de  

aanmeldingen zetten.  

Soms gebeurde er iets bijzonders. Zoals die ene avond, toen heel Nederland samen met de 

kampkinderen juichte omdat Duncan Laurence het Songfestival won. De hele groep zat in 

spanning voor de tv.  

Het programma zat altijd vol. Knutselen, ochtendgymnastiek, 

slijm maken, playbackshows, toneel, een dropping, zwemmen 

bij het Vennebos, en natuurlijk de spooktocht (om het jaar). 

Vrijdagavond was het traditie: een broodje knakworst.          

En nooit mocht de barbecue en het kampvuur ontbreken. 

Er waren ook kleine dingen die altijd terugkwamen. Zoals de 

bekers: twee rollen mee, naam erop, en zuinig doen, want 

anders zat je zonder. Of de kleine kinderen die de groten  

mochten wakker maken met pannen en lepels — veel lawaai, 

veel gegiechel. En natuurlijk Kees, die ieder jaar opnieuw zijn 

spannende verhaal over de Witte Wieven vertelde.  

Soms liep het iets anders. Zoals die keer dat de grote kinderen niet wilden slapen.                

David zei: "Kom, we lopen een rondje, links-links-links kan nooit ver zijn”. Dat rondje bleek  

7,5 kilometer. Iedereen was ineens wél moe. 

Onze 2 keukenprinsessen; Dien en Toos. Ze lokten kinderen naar de keuken met een     

snoepje, maar jaagden ze er daarna even snel weer uit. De keuken was hún domein! 

Niet alle grappen waren even handig. Een klein jongetje dat tussen de grote jongens wilde 

liggen, viel als eerste in slaap. Toen maakten ze van hem een clown met 24-uurs make-up. 

Het duurde uren voordat Noortje alles weer schoon geboend had. 

En soms waren er ook spannende momenten. In Loon op Zand liep er een kind weg. Bij de 

stormbaan brak er eens iemand een arm. Maar dat hoorde er ook een beetje bij:  

een avontuur is niet altijd zonder risico. 

Na tien jaar hebben David en Noortje honderden herinneringen, maar ze weten één ding  

zeker: kamp is meer dan een weekend weg — het is een verhaal dat je je hele leven  

meedraagt. 



Het Gouden Kloekje - Pagina 24 

 

Kwisje  

1. Hoe oud is het oudste lid van de buurtvereniging? ___________________________ 

 

 2. Hoeveel leden van 55 jaar heeft de buurtvereniging op 13 september 2025? ______________ 

 

 3. Hoeveel huisnummers 55 hebben we in de buurtvereniging? ___________________________ 

 

4. Welk team heeft in 2015 Durps Kwis Liempde gewonnen? ______________________________ 

 

5. Wie was de eerste voorzitter van de buurtvereniging? __________________________________ 

Durps Kwis Liemt 

Van 2013 tot 2023 is de Durps Kwis Liempde een groot succes geweest in Liempde. 
Janne van Bergen - v.d. Steen was al die jaren actief in de organisatie. 

De Durps Kwis is ontstaan uit een idee van Jos van Erp. Bij de allereerste editie gingen Jos,  
Janne en Irma Quinten - Peijnenburg vanuit de buurtvereniging samen aan de slag.  
Iedereen mocht in principe meedoen, maar er gold wel één voorwaarde: de teamcaptain 
moest verbonden zijn aan de buurtvereniging. 

Ze wilden het niet meteen groots aanpakken, maar eerst rustig opstarten, aftasten       
hoeveel animo er zou zijn en kijken hoe alles in de praktijk zou verlopen. Dat bleek een 
succes: de eerste edities werden enthousiast ontvangen en steeds meer teams deden 
mee. 

Het eerste jaar leverde meteen onvergetelijke momenten op, zoals de beruchte opdracht 
met pikante lingerie: strings breien en andere creatieve uitspattingen die voor heel wat  
hilariteit zorgden. 
En bij de opdracht in het Gouden Woud gingen werkelijk alle volwassenen fanatiek op 
zoek naar goud, om er later achter te komen dat het helemaal niet meetelde in de  
eindstand – iets wat voor de nodige lachbuien, maar ook lichte teleurstelling zorgde. 

Na een paar succesvolle jaren besloten ze de stap te zetten om de kwis open te stellen 
voor héél Liempde. Ze hadden er vertrouwen in om dit samen te organiseren. Vanaf dat 
moment sloten ook commissieleden van buiten de buurtvereniging aan.  
Toch hebben ze er altijd bewust voor gekozen dat een deel van de commissie een  
duidelijke link met de buurt behoudt. 

Zo groeide de Durps Kwis van onze buurtvereniging uit tot een evenement voor het hele 
dorp, gedragen door velen, maar altijd met wortels van het Klein Hoekje. 
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Fietsen voor de Hartstichting - 1999 

Langstzittende bestuursleden  

Dien van Iperen 1976 - 2010 

Joke Voets   1998 - 2019 

Kees vd Loo  2000 - heden  

Hannie Beerens  2001 - heden 

Jos  van Erp  2001 - heden 

Filippine 
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Herinneringen van Cees 
 
Wanneer je terugkijkt op 55 jaar Klein Hoekje, zijn er talloze momenten die blijven 
hangen. Zo herinnert Cees Bartels zich nog goed hoe er ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 
een grote vlooienmarkt werd georganiseerd bij de manege. Een hele onderneming, waaraan veel  
bestuursleden en vrijwilligers hun tijd en energie besteedden. De opbrengst maakte het mogelijk 
om een feestelijke avond te houden voor de leden bij Van Kaathoven – een geslaagd jubileum 
waar nog vaak met plezier aan teruggedacht wordt. 
 
Ook de Sinterklaasvieringen waren jarenlang vaste hoogtepunten. Voor de oudere                       
basisschoolkinderen werd een gezellige kien middag georganiseerd, terwijl de kleintjes zelf een 
bezoekje brachten aan Sinterklaas en een cadeautje mochten ontvangen. Het waren tradities die 
de warmte en betrokkenheid binnen de buurtvereniging onderstreepten. 

Een ander belangrijk onderdeel van de vereniging waren de jaarlijkse kampen, die tot 2013  
werden georganiseerd. Soms logeerden de kinderen en begeleiders in oude koeienstallen, soms 
in moderne kampeerboerderijen – maar altijd stond plezier en saamhorigheid centraal.  
Kampvuren, muziek, zeepbanen, zeskampen en talloze spellen zorgden voor onvergetelijke  
weekends. Het waren grote evenementen, waaraan veel bestuursleden, vaak samen met hun 
partners en gezinnen, met enthousiasme meewerkten. Een mooie traditie door 
Wim van Iperen om op zaterdagavond friet en frikandellen te bakken voor iedereen (in een door 
hem gemaakte friteuse/vetpan) – een mooie herinnering, met een glimlach, voor velen.  

Cees vertelt dat hij in 1986 bij het bestuur kwam, en dat er toen al elk jaar een kampweekend 
plaatsvond. Het kamp was samen met de fiets-driedaagse jarenlang een van de grootste  
activiteiten van de buurtvereniging – vooral in de eerste 25 jaar – en staat nog altijd symbool voor 
de inzet, gezelligheid en saamhorigheid die Klein Hoekje zo bijzonder maken. 

Kamp—1993 

Rommelmarkt in manege — 1994 
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Wie zijn dit?  

→  1. _____________________________ 

 

→  2. _____________________________ 

 

→  3.  _____________________________ 

Oud Papier weetjes: 

• Voordat het oud papier op de huidige manier werd opgehaald, gebeurde dit 

anders. Bestuursleden en vrijwilligers reden met een aanhanger door de hele 

wijk om het papier op te halen. Vervolgens brachten zij dit naar de Oranjelaan, 

waar het in een container werd gedeponeerd. Die container werd de volgende 

dag opgehaald. 

• In 2008 hebben we maar liefst 97430 kilo aan oud papier opgehaald. Het 

grootste aantal in al die jaren. Echter stond de kilo prijs toen laag en hebben 

we dat jaar niet het meeste geld verdiend. 

• Het meeste geld is met oud papier verdiend in 2011, maar liefst € 7.716,56 

• De buurtvereniging heeft een minimum prijs afgesproken met de gemeente. 

Dit is € 0,045 per kilo. 

• Met 25 vrijwilligers het oud papier ophalen, dan is elke vrijwilliger 2x per jaar 

aan de beurt. 


